
Buurtschap Lunen 
U bevindt zich hier in het buurtschap Lunen, op de grens tussen Gelderland en Brabant. 

Buurtschap Lunen  is een zeer oud buurtschap, gelegen op een rivierduin. Archeologische vondsten 

wijzen op een bijna permanente bewoning vanaf de Steentijd. Het lag op een snijpunt van een 

noord-zuid en een oost-west route die al in de Romeinse tijd bestonden. De oost-west route liep 

vanuit Nijmegen naar Brabant. Vanaf Lunen liep deze weg onder meer langs het huidige restaurant 

“Vesta” waar vroeger het poststation met wisselpaarden voor de postkoets was. 

Deze paal staat langs de Graafseweg op de hoek van de Rijdtsestraat.  

De paal staat er ter nagedachtenis aan de hoogste waterstand (blauwe vlak) van de watersnood in 
1926 die op 31 december 1925 bij een dijkdoorbraak (Maas) in de naastgelegen plaats Nederasselt 
zich voltrok. Deze watersnood had rampzalige gevolgen voor het gehele gebied van Maas en Waal en 
een deel van de Bommelerwaard. 
 
Naar aanleiding van deze dijkdoorbraak is men ook begonnen met de aanleg van het Maas en 
Waalkanaal (verbinding tussen de Maas en de Waal). Het kanaal werd voorzien van twee sluizen, aan 
de Maaskant in Heumen en aan de Waalkant in Weurt (Nijmegen).  

In de jaren vijftig hadden de meeste inwoners van Lunen een boerenbedrijf met akkerbouw en 
veeteelt. Naast de boerenbedrijven, waren er ook twee transportbedrijven, Piet van Kaauwen en 
Rinus Arts,  een timmerfabriek van Hent van Heumen, een loonbedrijf van The Arts, een smederij van 
Burgers, tevens was hierin een café gevestigd. Als de boeren thuiskwamen van de veemarkt werd in 
café Burgers genoten van een jonge jenever of een citroentje. Bij de Ger de Leeuw, aan de overkant 
van de weg, was vroeger ook een café, De Koning van Engeland. Deze naam kreeg dit pand n.a.v. een 
bezoek van deze koning in 1944? Ook was er een kruidenierswinkel van Chris van Rossum met een 
bakkerij! Was er een overlijden in de buurt, werd er aan huis afscheid genomen en werd er gebeden 
bij de overledene door alle buurtgenoten.  

Ik herinner me vanuit mijn jeugdjaren dat in Lunen samen gedaan werd met machines, er werd 

uitgeleend. Er was zeker een saamhorigheidsgevoel! Moest er een kalf of veulen verlost worden dan 

was er altijd hulp vanuit de buurt en werd na afloop geproost op het nieuwe leven.  

 

 

 



Impressie uit vroegere tijden 
Foto’s van boerderijen met de naam van de vroegere bewoners en een impressie van het 

Lunen anno 2021! 

 

Enkele foto’s van feestelijke gebeurtenissen in Lunen bv.: 

De mannen van Lunen vormen hier het feestcomité bij de priesterwijding van Toon Jaspers in 1941. 

 

 



Ecologisch – Natuur inclusief bouwen – meerwaarde voor de omgeving. 

Informatiebord: 

 

Wij willen voor de Lunenaren, wandelaars en fietsers die bijvoorbeeld met 

een knooppuntentocht bezig zijn, een pauzemoment bieden: heerlijk 

genieten op een bankje van een appel, peer, pruim of kers.  

 

 

 

Er worden fruitbomen geplant met verschillende soorten fruit. De toegang tot dit stuk zal 

openbaar zijn. Op dit deel van het perceel zal een zit- / rustmogelijkheid worden gecreëerd. 

Bij de entree van dit deel van het perceel zal een passend bord worden geplaatst met een 

verwijzing naar het verleden van buurtschap Lunen en meer specifiek het oorspronkelijke 

boerenerf van de familie van Riky in Lunen. Dit zal ongeveer onderstaande tekst zijn:  

 

De boomgaard en moestuin waren in het verleden beeldbepalende elementen van het 

vroegere boerenerf in Lunen en bij ons thuis.  

Het ging in die tijd om hoogstamfruitbomen, het fruit moest klimmend of met een ladder 

geoogst worden. Onder de fruitbomen werd vaak vee geweid, de zogenaamde fruitweide. Of 

er werd een moestuin aangelegd.  

Na de Tweede Wereldoorlog werden de hoogstamfruitbomen verdrongen door 

laagstamfruitbomen. Deze bomen hadden een hogere opbrengst en het fruit was 

gemakkelijker te oogsten. Er was onder de fruitbomen geen ruimte meer voor vee of een 

groentetuin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zullen bij de bomen kleine informatieborden geplaatst, zoals in onderstaande foto 

is aangegeven met de pijl. Op deze borden zal kort wat informatie worden gegeven over de 

betreffende fruitsoort. Hieronder zijn enkele voorbeelden van dergelijke teksten benoemd.  

 

                                                             Reine Victoria 

Deze langwerpige pruim is 

waarschijnlijk afkomstig uit 

Engeland en werd in 1944 

in de handel gebracht. De 

kleur is rood, het 

vruchtvlees is geel en 

sappig. 

 

 

Zoete kers 

(Prunus Avium) 

 

 



 

Conference peren 

De Conference is een tamelijke grote handpeer.  
Het sappige vruchtvlees is lichtoranje en zoet.  
Het ras is een Engels perenras dat in 1894 in de handel kwam  
en waarmee in Nederland meer dan 65 jaar ervaring is. 
 
 
 
 

 
 

De Elstar 
De Elstar is een appel met een rode blos op een geelgroene 
ondergrond. Er zijn echter zeer veel kleurmutanten van helderrood 
tot donkerrood.  
 
 
 

 
 

 
 
Sterappel of Sterreinette is een veel geroemd appelras dat 
omstreeks 1830 is ontstaan. Het ras is van Nederlandse of 
Belgische herkomst uit Maastricht, Luik of Sint-Truiden. In 
Limburg werd de appel ook wel Binnenrode genoemd. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dat wordt genieten! 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


